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Hoe belangrijk is het lichaam voor
een zanger?

‘Cruciaal! Er zijn mensen die alleen
vanuit het hoofd zingen, maar dan
loop je vrij snel vast. Ik heb het zelf
meegemaakt. Aan het conserva-
torium werd ik als lichte sopraan
bestempeld en ik nam ook met mijn
lichaam die positie aan, altijd stre-
vend naar die hoge noten, naar esthe-
tiek. Het was een keurslijf en na een
tijd voelde ik een soort constante
innerlijke wrijving rond mijn hart.
Zingen deed me letterlijk pijn.

‘Tk was droevig omdat ik niet kon
wat goede zangers kunnen: zichzelf
en anderen in artistieke vervoering
brengen. Dat doet ook fysiek iets met
je. Toen ik als kind van zeven luis-
terde naar Hertha Topper, een alt
uit de jaren 50, deed me dat deugd.
Ik kon herademen en dat wil ik ook
bij mijn publiek teweegbrengen.
Tegenwoordig voel ik tot in de klein-
ste vezel wat ik zing, en daardoor
kunnen luisteraars die emoties her-
beleven en de opluchting waarmee ik
zing voelen. Volgens mij gebeurt dat
via onze spiegelneuronen, die er ook
voor zorgen dat jij geeuwt wanneer ik
geeuw.

Watheeft u uituw keurslijfbevrijd?
‘Dankzij een auditie voor de rol van
exotische vogel - inclusief gouden
broek en groene jas — kwam ik terecht
bij Alain Platel, waar mensen dans-
ten en op een heel eigen manier met
hun lichaam omgingen. Nadien, bij
Peeping Tom, deed ik mee met oefe-
ningen waarbij we moesten impro-

viseren rond een fysiek gebrek of
complex. Het leerde me simpelweg
tevreden te zijn met mijn lichaam.
Alles gleed op zijn plaats en ik begon
te stralen.

U gebruikt die fysieke aanpak ook bij
uw studenten?

‘Ja, ik heb een heel arsenaal van aan-
wijzingen om mensen uit hun men-
tale of fysieke kramp te halen en bij
hun eigen stem te brengen. Dat kan
via oefeningen waarbij ze de gren-
zen van de ademhaling opzoeken,
gewichten tillen of uitgeput raken.
Zo worden ze verschuivingen in hun
lichaam gewaar, die je lichaam goed
doen doorbloeden en klaarmaken om
te zingen. Ik werk ook met zintuig-
lijkheid, emoties en stemmingen. Ik
laat mijn studenten schaamte, angst,
verwarring, vreugde en schoonheid
voelen. Ze moeten daardoor, want pas
dan kun je herademen.

‘Ondertussen heb ik een grote gevoe-
ligheid gekweekt voor lichamelijke
signalen. Soms voel ik ineens een
spanning of krijg ik hoofdpijn, waar-
door ik weet dat die student een
andere aanpak nodig heeft. Pas op,
ik ben geen medium. Ik streef naar
exactheid, met dank aan mijn studies
biomedische wetenschappen.
Zorgtu meer dan gemiddeld voor uw
lichaam?

‘Nee. Tk doe wel een paar keer per
dag ademhalingsoefeningen, af en
toe til ik iets op en brul. Dat lucht op!
Eigenlijk ben ik van nature introvert,
maar ik heb mezelf aangeleerd soms
ook extravert te zijn, om te functi-

oneren als mens. Ik kan het nu wel,
maar het maakt me sneller moe dan
iemand anders. Tk waak erover dat ik
het niet te druk heb, alleszins minder
druk dan in de voorbije achttien jaar.
Bent u bang om uw instrument te
verliezen?
‘Nee. Ik weet dat ik op mijn zestigste
niet meer zal kunnen zingen zoals
nu, maar ik geloof dat ik nog veel zal
kunnen. Ik ben zelfs blij dat ik vijftig
word, want ik heb nu een soort ver-
trouwen dat ik op mijn dertigste en
veertigste niet had. Mijn parcours
was niet evident, maar ik heb mogen
zoeken en falen. Soms ging ik heel ver.
70 heb ik meer dan honderd keer voor
publiek “The great gig in the sky” van
Pink Floyd gezongen. Tk moest bijna
schreeuwen, maar het heeft iets in
mij bevrijd waardoor ik later Verdi en
Wagner aankon.
Relativeert u dankzij uw zelfvertrou-
wen ook sneller de gangbare schoon-
heidsidealen?
‘Tk vind het niet erg dat ik niet meer
zo'n strak figuur heb. Integendeel,
mijn buik heeft me al enorm veel
gebracht. Het is iets wat mijn stu-
dentes soms moeilijk kunnen losla-
ten, terwijl ze dankzij hun buik met
meer gevoel en gewicht kunnen zin-
gen. En in relaties is het toch ook het
plezierigst om bij iemand te zijn die
zich goed voelt, buik of geen buik? Op
mijn gemak zijn in mijn lichaam en
bij anderen is voor mij een heel grote
waarde geworden.
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