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Oerol aan de

‘Voor de mannelijke
figuren heeft de zee
een heel sterke
aantrekkingskracht,
voor de vrouwen is
die juist de bron van
kwaad en ellende’
R e [ o]

Wij, de verdronkenen vaart met de boot op het land.

‘Wij zijn de
zeevaarders:

de nieuwsgierige
mens die altijd
meer wil’
T SR ST

‘Baltische Zee

Wij, de verdronkenen van WALPURGIS, BOT en
Kloppend Hert gaat op 14 juni in wereldpremiére als
openingsvoorstelling op Oerol. De Belgische maker
Judith Vindevogel praat over de overeenkomsten
tussen de Baltische Zee en de Noordzee, mannen op
het water en vrouwelijk leiderschap.
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De voorstelling is poétisch muziektheater, geba-
seerd op de gelijknamige roman van de Deense
auteur Carsten Jensen. Een dikke pil van een
goede 700 pagina’s waarin verscheidene thema’s
aan bod komen. Het boek speelt zich af in de
19de en 20ste eeuw, en gaat over zeevaarders uit
het kleine Deense dorp Marstal aan de Baltische
Zee, die de problematiek van het leven op ver-
schillende manieren aanvechten.

Maker Judith Vindevogel ziet het verhaal als een
metafoor voor de moeilijkheden van het dage-
lijks leven waarmee we allemaal worstelen. ‘De
chaos die buiten je controle valt. Het schip staat
symbool voor de samenleving, de zeevaarders
zijn wij: de nieuwsgierige mens die altijd meer
wil. De kunst is om als mens - en zeevaarder -
het evenwicht van het leven te vinden. Of om in
zeevaarderstermen te spreken: niet te hard aan
de zeilen te trekken.’

Diversiteit aan de wal

Erkomen veel thema’s aan bod in de voorstelling.
‘Diversiteit staat centraal in het boek en in onze
uitvoering,’ zegt Judith. ‘Als je erover nadenkt,
zijn zeevaarders eigenlijk de eerste globalisten,
de mannen die als enigen in de maatschappij
heel de wereld over gingen. Zij zetten als eerste
de culturele uitwisseling in werking. Het con-
cept van diversiteit en globalisatie wilde ik op
verschillende manieren naar voren laten komen
in de voorstelling. Naast dat we een divers ge-
zelschap hebben met acteurs uit verschillende
landen, zijn we ook een interdisciplinaire groep
met verschillende artistieke achtergronden. We
bestaan uit theatermakers, acteurs, musici en
performers. Dat maakt de voorstelling een kruis-
bestuiving van diversiteit.”

Judith vertelt dat het gek voelt om als vrouwe-
lijke kapitein van een voornamelijk mannelijk
gezelschap een mannenverhaal te vertellen.

‘Voor de mannelijke figuren in het verhaal heeft

de zee een heel sterke aantrekkingskracht, voor
de vrouwen is die juist de bron van kwaad en
ellende. Beide perspectieven komen aan bod. Tk
ben niet geinteresseerd in het vertellen van mijn
eigen invalshoek, ik geloof in synergie. We zijn
allemaal theatermakers en hebben ieder ons ei-
gen verhaal te vertellen, mannen én vrouwen.’

De voorstelling speelt aan de noordkust van het
eiland. De Noordzee heeft zonder twijfel een gro-
te invloed op de uitvoering. ‘We ruiken constant
de geurvan de zee, en het geluid van de golven is
altijd aanwezig, zegt Judith. ‘Dit maakt de erva-
ring van de spelers veel echter. Vorm en inhoud
vallen heel erg samen, dat is wat dit project zo
leuk en uitdagend maakt.’

Onveranderlijk water

De vorm waarin de zee zich aan ons presen-
teert, verandert in principe nooit. Hetzelfde
kun je zeggen over de problemen die mensen
al generaties lang hebben. Zo kwam Judith er-
achter tijdens het lezen van Jensens boek dat de
belangrijke kwesties uit de 19de en 20ste eeuw
niet heel anders zijn dan de problemen die zich
nu aan ons presenteren. ‘Net zoals de rest van
Europa verkeert Belgié momenteel in een staat
van onzekerheid door de opkomst van het natio-
nalisme. We willen allemaal de ander uitsluiten.
Ik hoop met deze voorstelling te laten zien dat
dat nergens voor nodig is, en dat we het verste
zullen komen door disciplines, culturen en men-
sen met elkaar te verweven.’
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